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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 22 maart 2026 

 
Voorganger  : Peter Verhoeff uit Alkmaar 

Lector   : Mineke Brouwer 

Organist  : Johan de Vries 

Collectedoel  : Artsen zonder grenzen 

Liederen  : Lied: 982  Lied 1005: 1, 2, 5  Lied 321: 1, 2, 3  Lied 321: 5, 6, 7  Lied 802: 1, 4, 5, 6   

  Lied: 419 

Lezingen  : Lezing: Genesis 12: 1 – 9  Lezing: Lucas 13: 10 – 17  

 

Collectedoel Diaconie 

 

Samen in actie voor mensen in nood! 

Waar de nood het hoogst is, zijn teams van Artsen zonder Grenzen om 

hulp te bieden. Mensen die getroffen zijn door natuurrampen, ziekte-

uitbraken of conflicten, kunnen terecht voor medische zorg. Met ruim 

65.000 hulpverleners in meer dan 70 landen komen ze in actie voor 

iedereen die dat nodig heeft. Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam 

coördineren we hulpprojecten in ruim 30 landen.  Zij zijn Neutraal: Kiezen 

geen partij in conflicten. Onpartijdig: helpen iedereen en sluiten niemand 

uit. Onafhankelijk: Zij bepalen zelf waar en wie zij helpen. Niemand anders.  

Na het lenigen van de eerste nood is het nodig structurele zorg te verlenen wat kan bestaan uit bemensen van 

ziekenhuizen waar te kort medisch personeel is, bestrijden van epidemieën zoals cholera, verlenen van 

psychosociale zorg en voor mensen die gehandicapt zijn geraakt de nodige hulpmiddelen en langdurige 

revalidatie.  

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte of uw gift overmaken op 

het volgende rekeningnummer:    

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas  

Wilt u meer weten over de activiteiten van artsen zonder grenzen ga dan naar hun website: 

artsenzondergrenzen.nl  

Alvast hartelijk dank voor uw gift!  

  

 

Zondag 29 maart 2026  

 
Voorganger  : ds. Willie Visser uit Grootebroek 

Lector   : Cisca Groeneveld 

Organist  : Johan de Vries  
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Toelichting op de schikking 5e Zondag van de Veertigdagentijd 2026 
Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven.” 

 

De opwekking van Lazarus uit de dood is een voorteken van wat een paar weken later met Jezus zou gebeuren: 

lijden, dood en opstanding! Toen werden zijn woorden “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft 

zal eeuwig leven” werkelijkheid. De meesten van ons herkennen zich vast in de houding van Marta en Maria. Zij 

vertrouwden weliswaar op Jezus, maar durfden niet te geloven dat Jezus hun broer zou opwekken uit de dood. 

Jezus was diep bewogen en handelde in de geest van zijn Vader. Lazarus mocht samen met zijn zussen nog 

langer op aarde leven. Tot hun verbazing zagen Marta en Maria op de meest onverwachte plek iets van Gods 

koninkrijk. Staan wij in onze tijd open voor het onverwachte van Gods koninkrijk?  

Bewogenheid, zorg voor elkaar en zorg om elkaar, daar gaat dit verhaal over. Handelen uit bewogenheid is als 

handelen uit liefde, het goede willen doen. In de grote vaas zijn daarom rode kornoeljetakken geplaatst samen 

met anjers (betekenis: sterkte, genezing, toewijding en reine liefde) In de middelgrote vaas staan fresia’s 

(symbool voor groeiend vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde) De geurende bloeiende bloemen van de 

skimmia in de kleine vaas versterken de onverwachte vreugde: liefde in verbondenheid.   

 

Bloemen troosten, drogen de tranen die we huilen om het gemis van een geliefde.     Geurende bloemen en rode 

takken herinneren aan het samengeleefde leven.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief PG THOMAS, 25e jaargang, nr. 466, 22 mrt 2026 

Inleveren stukken voor Thomasnieuws sluit op vrijdag 18:00: thomasnieuws@gmail.com  
 

Blijdschap 
 

Afgelopen zondag ging onze eigen Jantina weer voor.  

We waren allemaal blij en dat lieten we goed merken. Het klonk weer als vanouds en het voelde als vanouds. 

Kortom aan beide kanten blijdschap en dankbaarheid. Onze Jantina moet gemerkt hebben dat ze één van 

ons is en zo welkom. Met haar in ons midden voelen we ons weer compleet.  

Jantina: Fijn dat je er weer bent en graag tot de volgende keer! 

 

Lieve groet, Joke 

 

 

 

“Wij willen Henk en Femmy Bosch ontzettend bedanken voor 10 jaar Paas-en kaarten maken! 

We hebben er met de hele gemeente erg van genoten. 

Henk heeft ook telefoon op z’n kamer in Sweelinckhof, 061525897. 

 

Ada Andriessen heeft beloofd na te denken hoe het volgend jaar moet met de Paaskaarten, wij zijn 

erg blij dat zij dat wil doen. 

 

Namens de bezoekgroep, Trijnie en Ida. 

 

 

Palmpasen 

Zondag 29 maart vieren wij Palmpasen in de kerk van Oostwoud.   

Weet je een kind die het leuk vindt om een Palmpasen stok te maken, geef die dan z.s.m. op in 

verband met de voorbereiding bij Janny Strik.  

 

Tel: 0622110908. 

 

 

 

Onze Jarigen 

 
De jarigen tot en met 28 maart leest u hieronder: 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 
    

Di. 7 apr.    Vergadering Diaconie    10:00 

Wo. 3 jun.    Vergadering Eredienst    14:00   

 

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. 
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Zondag 22 maart – Lezen: Micha 7:18-20 

 

Wie is een God als U, die schuld vergeeft. – Micha 7:18 

 

God biedt perspectief  

Neem een moment om stil te staan bij de woorden van de profeet Micha. ‘Wie is een God als U, die vergeeft.’ 

Woorden vol verwondering, vreugde, dankbaarheid. Waar zouden we zijn als er geen vergeving, geen nieuw 

begin, mogelijk zou zijn? Voor Micha is vergeving onlosmakelijk verbonden met Gods trouw: God laat niet los 

wat zijn hand aan ons begonnen is. Daarom schenkt Hij – na berouw – vergeving. God biedt perspectief. Dat is 

kostbaar en bijzonder! Reden om God te prijzen. Jezus voegt daaraan toe dat ook wij elkaar mogen vergeven. 

Dat is spannend en lukt ook niet altijd. Het vraagt om tijd, moed en vertrouwen van beide partijen. Waar 

vergeving wel wordt gevonden, stap voor stap, ontstaat nieuwe ruimte, wordt het lichter. 

 

Vraag: Waar denk je aan bij het woord ‘vergeving’? Wie heb je zelf weleens vergeven? 

 

Gebed 

 

God van genade,  

wie is een God zoals U? Wat een zegen dat U mij liefhebt!  

Ik wil U danken dat ik elke keer opnieuw uw onvoorwaardelijke liefde,  

uw genade, mag ontvangen.  

Ik wil U danken dat uw liefde voor mij groot is, dat U niet loslaat,  

ook niet als ik U loslaat.  

Ik wil U bidden of ik vanuit die liefde mag leven,  

liefdevol kan kijken naar mijn medemens.  

God van genade, geef mij vergevende ogen naar de ander,  

geef ons vergevende ogen voor elkaar. 

 

Amen 

 

 
Uit: Veertigdagentijdkalender van Petrus 
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Voor de website PG Thomas: 

scan de QR – code! 

 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183  
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 


